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Installatie Inge van Dijk als burgemeester van Mook en Middelaar, 4 juni 2024 

 

Beste mensen, beste familie en vrienden van Inge,  

in het bijzonder Gijs, Dide en Bonnie, en natuurlijk… 

beste Inge zelf…  

Een paar dagen terug bezocht ik deze prachtige gemeente, om afscheid te nemen van 

burgemeester Gradisen.  

We keken samen terug op een mooie periode. 

Vandaag blikken we vooruit op de jaren die gaan komen. 

Onder de bezielende leiding van jou, Inge van Dijk, gaat Mook en Middelaar verder. 

Dat gebeurt na een goed doorlopen procedure, waarvoor complimenten aan de 

vertrouwenscommissie. 

En ik zal u zeggen, beste mensen: goed gedaan. Bepaald geen gekke keuze, deze 

burgemeester. Ik zal u uitleggen waarom ik dat zeg. 

Allereerst. U haalt een historica in huis – iemand met besef van tijd, en van de langere 

lijnen in de geschiedenis. Terugkijken om vooruit te kunnen blikken, dat is wat historici 

doen. In een gemeente die graag haar geschiedenis aanschouwt en viert, met de 

bekende Slag om de Mookerheide en het prachtige Jachtslot… lijkt me dat heel passend. 

Als we vervolgens wat dieper kijken naar de persoonlijke geschiedenis van mevrouw 

Van Dijk, dan ontdekken we uitermate veel andere relevante ervaringen. 

U heeft gekozen voor iemand die de lokale democratie via jarenlang hard werken, eigen 

heeft gemaakt. Iemand die de politieke dimensie van het werk in het openbaar bestuur 

goed kent. 

Uw nieuwe burgemeester heeft die ervaring opgedaan als griffier in Zevenaar, maar ook 

in Nijmegen, een voor Mook en Middelaar zeer relevante buurgemeente.  

Want u werkt hier vanuit het Limburgse veel samen met uw Gelderse collega’s, maar die 

provinciegrens maakt het af en toe best ingewikkeld en uitdagend.  

Het is dan geen overbodige luxe om iemand aan het roer te hebben staan die – geheel in 

de traditie van haar voorganger – Nijmegen goed kent en de banden duurzaam 

onderhoudt. 

Tegelijk ben ik er van overtuigd dat mevrouw Van Dijk ook haar blik richting het zuiden 

zal richten.  
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“Vaan Eijsde tot de Mookerhei” werd tijdens haar jeugd in Schinveld uit volle borst 

meegezongen, begrijp ik – en die liefde voor Limburg is altijd gebleven. De bezoekjes 

aan het zuiden zijn nog altijd vaste prik. 

Maar nog veel belangrijker dan liefde voor Limburg, vind ik de liefde voor mensen die 

spreekt uit de werkervaring, de keuzes en het leven van uw nieuwe burgemeester. 

Inge, je komt al jaren op voor anderen.  

Voor mensen bij wie het leven niet automatisch een optelsom van voorspoed is.  

Dat doe je voor je eigen zus, maar ook voor de zussen, broers, dochters, zonen, vaders 

en moeders, opa’s en oma’s van zoveel anderen. 

Dankjewel daarvoor. 

Je kent de ingewikkelde wereld van de zorg vanuit verschillende rollen en ik vermoed dat 

jouw empathische blik op de ander, ook jouw burgemeesterschap hier sterk kan gaan 

kleuren.  

In tijden waarin de samenhang in onze samenleving steeds sterker onder druk komt te 

staan, is het van groot belang om dicht bij elkaar te blijven. Naast iemand gaan staan, in 

plaats van tegenover elkaar belanden. 

 

Mittlerweile… (Frau Van Dijk)… beherrschen Sie auch die deutsche Sprache…  

En dat is hier in de grensstreek absoluut een voordeel.  

We zijn de provincie met de meeste grenzen met het buitenland en we kunnen de 

samenwerking met onze oosterburen op vele terreinen nog intensiveren. 

Dus ik zou zeggen – pas dat vloeiende Duits straks bij je eerste overleggen in de 

Euregioraad toe, en je hebt je eerste Freunde daar gemaakt. 

En als je dan daarna op taalvlak nog ambities hebt… 

Dit jaar bestaat de vriendschapsband tussen Mook en Middelaar en het Tsjechische 

Pribyslav 30 jaar. 

Dus het ontdekken van de Tsjechische taal lijkt me een mooie volgende stap, Inge! Zodat 

je bij een toekomstig bezoek aan Pribyslav op z’n minst…  

 

… ‘Děkuji (‘Djèkoei’= bedankt)… voor onze vriendschap’ kunt zeggen! 
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Beste Inge,  

Ik ga richting een afronding. 

In een krantenartikel uit 2018 beschreef je als belangrijkste deugd die je bezit: jouw 

geduld.  

Ik denk dat lang niet elke bestuurder die eigenschap zou noemen over zich- of haarzelf. 

Je hebt er een mooi gereedschap mee in handen.  

Maar ik geef je hier vandaag ook een vriendelijk bedoelde waarschuwing mee.  

Er is er straks in Mook en Middelaar één die de burgemeestershamer hanteert. En dat 

ben jij.  

Blijf vooral de hartelijke, zorgzame en geduldige persoon die je bent. Maar vergeet niet: 

je staat straks af en toe met je kop in de wind.  

De druk op het ambt van burgemeester neemt toe,  

het werk is persoonlijker dan ooit, mensen weten je gemakkelijk te vinden en kritiek is 

snel gegeven.  

Het feit dat je aan dit ambt begint bewonder ik zeer.   

Ik hoop dat je weet en gelooft, dat je in dit krachtenveld geen supermens hoeft te zijn.  

We hebben in Nederland soms het beeld dat bestuurders alles allemaal even 1-2-3 

kunnen oplossen – maar dat gaat voorbij aan de werkelijkheid. 

Wat ik maar wil zeggen, Inge: je hoeft echt niet áltijd geduldig te blijven.  

Thuis even stoom afblazen bij Gijs, of de schoenen aantrekken en hier de prachtige 

natuur in gaan om letterlijk even lucht te happen – doe dat vooral.  

Ook kun je met vragen of dilemma’s bij je collega-burgemeesters in de provincie terecht. 

En de deur van het gouvernement staat altijd voor je open. 

 

Beste inwoners van Mook-en-Middelaar, geachte leden van de gemeenteraad, het college 

en natuurlijke alle medewerkers vanuit de gemeente, 

Ik feliciteer u alvast van harte met uw nieuwe burgemeester.  

Maak er iets moois van samen. 

 

En beste Inge,  
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We gaan nu over naar jouw officiële beëdiging… 

Mag ik je vragen naar voren te komen? 


