
1 

 
Installatieviering bisschop Ron van den Hout, Sint Christoffelkathedraal in Roermond,  
24 augustus 2024, uitgesproken door gedeputeerde Léon Faassen als plaatsvervangend 
gouverneur. 

 

(Gesproken woord geldt) 

 

 

 

Loeënde klokke van Limburg mie landj 

Loeënde klokke versjterke de bandj 

Laot ós éns heure, waat sjteit te gebeure. 

 

Beste mensen, 

maar in het bijzonder: 

 

u monseigneur Ron van den Hout, 

vanaf vandaag bisschop van Roermond, 

 

mag ik u, 

 

in mijn rol als plaatsvervangend gouverneur, 

met deze Limburgse woorden, 

welkom heten in onze prachtige provincie.   

 

Kon u het al een beetje verstaan? 

 

Hoe klokgelui in het Limburgse land. 

de onderlinge band versterkte 

en het ritme van het leven bepaalde… 

 

Het is het refrein van ‘loeënde klokke’ 

geschreven op een kantelpunt, 

halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw 

toen het tweede bisdom Roermond  

zo’n 100 jaar oud was; 

en als lied perfect wist te vatten 

hoe verstrengeld de kerk en deze provincie waren. 

 

Ik zei kantelpunt, 
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want toen kwamen ‘de jaren zestig, de ontzuiling en individualisering’ 

die diezelfde kerk en provincie  

juist uit elkaar dreven, 

terwijl het lied tot de dag van vandaag 

nog steeds het hart van vele Limburgers sneller laat slaan. 

 

Oók bij hen die niet meer naar de kerk gaan; 

of niet meer geloven, 

maar wél nog hechten aan de rituelen, 

aan het vieren van carnaval, 

aan het opsteken van kaarsjes, 

aan het net zo goed nog neerleggen van bloemtapijten voor processies… 

 

Maar bovenal óók blijven hechten  

aan die onderlinge band; 

aan het behoud van die band; 

aan het versjterke vaan de bandj. 

 

Een verlangen naar gemeenschapszin 

waarmee we ons in Limburg  

nog steeds gelukkig kunnen prijzen; 

zeker in de  

wankele, polariserende, onzekere wereld van vandaag. 

 

Een wereld waarin het soms lijkt  

alsof mensen het gewoonweg 

niet meer eens  

willen worden; 

laat staan samen een oplossing 

willen zoeken voor  

de vele problemen van deze tijd.  

 

En dat is een wereld 

waarin mensen – óók binnen Limburg - hun houvast verliezen; 

voelen en weten, 

dat ze het alleen niet aankunnen, 

zich eenzaam gaan voelen, 
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en hunkeren naar  

verbinding én zingeving;  

én die sterke band met anderen. 

 

In de wereld van toen; 

• toen – in aanvang - de bisschop nog samen met de gouverneur kerkbesturen 

benoemden; 

• toen vanaf de kansel klonk naar wie te luisteren, wat te lezen, en op wie te stemmen; 

en  

• toen alle organisaties – van verkenners tot vakgenoten, van pers tot zorg, en van 

onderwijs tot harmonie – vanzelfsprekend katholiek waren; 

in díe wereld van toen, zetten de ‘loeënde klokken’ hiervoor de toon. 

 

In de wereld van nu, 

klinken ook andere geluiden, 

maar kan de kerk 

met de zetel hier in Roermond, 

nog wel degelijk een baken zijn 

en een krachtige rol pakken, 

in een open houding naar de samenleving, 

sámen met andere stromingen, geloven en gezindten. 

 

Als perfect voorbeeld van 

dat enkel in je eigen bubble verkeren, 

de wereld níet vooruit helpt; 

maar juist op zoek gaan naar waar 

die bubbles elkaar kunnen versterken, 

wél 

 

Volgend jaar vindt in Maastricht, 

voor de 56e keer 

de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart plaats, 

met als thema  

 “wees een bruggenbouwer”. 

 

En daarmee monseigneur  

heeft u denk ik  
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meteen een mooie opdracht te pakken, 

in deze prachtige provincie  

die de onderlinge band zo hoog in het vaandel heeft staan; 

en zeker niet kwijt wil. 

 

Rest mij nog, 

u natuurlijk, namens Limburg, 

van harte te feliciteren  

met uw nieuwe positie als bisschop van Roermond. 

 

Waarmee u – geteld vanaf de oprichting van het Tweede Bisdom in 1853 – 

de 11e bent die deze bisschopszetel inneemt; 

en al bent u dan niet ín Limburg, 

maar wél op de 11e van de 11e geboren, 

dan kan dat in de meest zuidelijke provincie van het land 

waar het getal 11 zo goed als synoniem staat aan geluk, 

niet anders dan een ‘match made in heaven’ zijn. 

 

Laat de klokken daar vandaag voor luiden: 

voor veel geluk, succes en wijsheid 

in het uitoefenen van uw nieuwe functie. 

 

En tot slot monseigneur, 

 

al ging er misschien niets boven Groningen; 

er ligt niets hoger – en dus dichter bij de hemel – dan Limburg! 

 

Dus nogmaals: welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


