Verhaallijn Hofleverancier Slagerij Nuth (Beekdaelen), 28 augustus 2024
(gesproken woord geldt)

e Dat jullie hofleverancier worden, was denk ik wel al bekend;
heel begrijpelijk dat jullie dat (19 juni) meteen op facebook hebben geplaatst;

en de felicitaties toen al digitaal binnenstroomden

¢ Even wat statistieken
« Jullie zijn de vijfde slager die zich in Limburg hofleverancier mag noemen;
- Momenteel de derde hofleverancier hier in Beekdaelen
(smakelijke combi met Alfa brouwerij en Bakkerij Extra)

« en de allereerste hier in Nuth

e Voor mij 8¢ keer dat ik de bekroning mag uitreiken/onthullen, maar wat me bij een

middenstandszaak als deze zo raakt; is

« dat er dus drie generaties echtparen zijn,
die in de afgelopen 100 jaar elke ochtend samen wakker werden
en aan de slag gingen met precies dezelfde passie;
met precies hetzelfde vakmanschap;

op precies dezelfde plek;

in een winkel gebouwd door die eerste generatie Peter en Fien,
die deze zaak dus in hetzelfde jaar begonnen dat ze trouwden;
en die Fien helaas ook zo lang als kranige weduwe alleen heeft moeten runnen

(over hoe kranig ze was kan de burgemeester zo meteen meer vertellen...)

- wat me net zo goed raakt is het idee dat de kans groot is
dat als hier een kindje een plakje worst krijgt aangeboden;
zijn of haar ouders, grootouders of misschien wel betovergrootouders

dat hier op precies dezelfde plek 66k kregen...

- maar bovenal raakt natuurlijk dat een zaak; een winkel als deze 100 jaar

geschiedenis van Nuth aan de toonbank voorbij zag gaan; zoals

. het komen en gaan van mijnwerkers al dan niet met hun gezinnen;

+ het begin en het eind van een oorlog en de wederopbouw; én



« de opkomst van supermarkten, die zoveel verbindende middenstand uit

dorpen, gemeenschappen, wijken verdreef...

Maar Slagerij Custers overleefde en bleef, ondanks die supermarkten. En dat zegt wel

iets over jullie,

Dan zegt het iets

« over de kwaliteit; dat je écht kan proeven dat jullie producten met veel liefde en
vakmanschap zijn gemaakt

+ net zoals klanten het kunnen waarderen dat jullie respect hebben voor het dier.
Staat varkentje Kevin immers niet model voor elk dier dat zijn leven gaf voor elk
stukje vlees dat hier over de toonbank gaat?

« en het zegt iets over jullie klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht; zeker nu
supermarkten met zelfscan-kassa’s nog onpersoonlijker worden en je alleen nog

contact hebt met een supermarktmedewerker als die je moet controleren...

Dan gun je de samenleving van vandaag
toch in elke buurt, wijk of dorp
toch weer zijn eigen slager, bakker en kruidenier

als ons dat weer meer met elkaar verbindt.

Maar ok,

laat ons nu maar het varkentje gaan wassen;
en dan bedoel ik niet Kevin hoor,

die ziet er vandaag toch al op zijn paasbest uit,

maar het onthullen van het schild

Het is jullie van harte gegund en zeker verdiend!

En ik kan me zo voorstellen
dat daarboven op een wolkje
grootouders Peter en Fien; en
ouders Bep en Agnes

net zo trots zijn

als jullie = Jean en Heidi

Van harte!



